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Zondagsbrief 

Zondag 17 oktober 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Huub Smeets uit Spui  
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Karina Wolfert 

 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 

 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
Feestelijk bericht 
Op donderdag 21 oktober zijn dhr. J.L. Kiel en mevr. AM. Kiel-Hendrikse 50 jaar 
getrouwd. Zij wonen Maurisfort 13. We feliciteren hen van harte met deze 
bijzondere trouwdag en wensen hen een mooie dag toe! 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens  
ons allen naar mevr. Bep Machielsen, Azaleastraat 8. 
 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,   
Ada Dieleman 
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Orde van dienst 
 

 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 87 
   Lied 87: 1 en 4             (zo mogelijk staande) 
 
Bemoediging en Groet       (daarna gaan allen zitten) 
 
Op de drempel en gebed om ontferming 
 
Lofzang:  ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
   Lied 146a: 1 en 4 

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

Kinder-luister-lied: ‘Kinderen van de Vader’ 
    Nederland zingt vanuit De Fontein in Nijkerk 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel 
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Schriftlezing: Jesaja 29: 17 – 24      lectrice: Ada Dieleman 

 
Zingen:  ‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’ 
   De moesson van de Geest 
   Lied 678: 5 en 9 
 

Schriftlezing: Marcus 10: 32 – 45 
 
Zingen:  ‘Hoor het woord’ 
   Lied 335 

   
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
 
Zingen: ‘De laatsten worden de eersten’ 

  van de genodigden 

Lied 990: 1, 4 en 6  

 

Dienst van Gaven en Gebeden  

 

Moment van gedachtenis             (zo mogelijk staande) 

  aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd 
 
Gebeden: dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: ‘Wij moeten Gode zingen’            (zo mogelijk staande) 

  Lied 713: 1, 2 en 5      

 
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen ‘Amen’   

 
Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 24 oktober, tijdens de dienst van Schrift en Tafel hoopt om 10.00 uur 
ds. Saskia Ketelaar voor te gaan.  
 

De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
 
 
 
Komende weken 
 

Open kerk en Middaggebed  
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
U en jij: van harte welkom! 
 
 
 
Zaterdag 30 oktober, 19.30 uur: Samen Troostend Vieren  
bijzondere avond met veel (samen)zang waarin er aandacht is voor de periode 
die achter ons ligt. 
Met medewerking van Christelijk gemengd koor De Lofstem uit Terneuzen.  
 
 
  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Mededelingen 
 

Bedankje 
Na een operatie in het ziekenhuis en 2 maanden opname in Ter Schorre,  
ben ik gelukkig weer thuis voor verdere revalidatie. 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bezoekjes en  
belangstelling, ook via Kees. 
 

Hartelijke groeten Heleen Jansen 
 

 

Hartelijk dank vanuit Nijkerk 
Wat een verrassing was het afgelopen zondag om de bloemen van de kerk  
te mogen krijgen. 
Het klopt inderdaad dat ik (Daan Riemens) de week ervoor in Nijkerk mocht 
vieren dat ik op 27 september 40 jaar predikant was. 
Ook in Hoek wilde ik hier graag aandacht aan geven.  
Hoek is voor mij (Daan) toch altijd weer een beetje thuiskomen.  
Hier kom ik vandaan. Hier opgegroeid. Hier was ik thuis. Naar school gegaan, 
naar de kerk gegaan. In allerlei verenigingswerk meegedaan. Gewerkt in het 
loonbedrijf van broer Haak, toentertijd loonbedrijf ‘Haak Dieleman’.  
Niet alleen ik, maar ook mijn vrouw Ada vinden het gewoonweg fijn om 
regelmatig in Hoek en ook in de kerk in Hoek te komen.  
We hopen dat ons de gezondheid gegeven wordt om dit nog een  
aantal jaren te blijven doen. 
En voor de bloemen van zondag 10 oktober onze hartelijke dank. 
Ze hebben een mooi plekje gekregen in ons huis. 
Tot de volgende keer. 
 

Met een hartelijke groet vanuit Nijkerk, 
Ada en Daan Riemens 
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Op 10 november a.s. is het ‘De dag van de Mantelzorg’.  
Als Protestantse gemeente te Hoek werken we hier graag opnieuw aan mee. 
Om een gebaar te maken naar medemensen die zich belangeloos inzetten  
voor een ander.  
 
Wij vragen u als gemeenteleden personen aan te dragen die hiervoor in 
aanmerking komen.  
Er wordt voor gezorgd dat er zondag 7 november boeketjes in de kerk staan die 
weggebracht mogen worden.  
 
 

Dit zijn de spelregels: 

• Een gemeentelid geeft een mantelzorger op die in aanmerking komt voor 
een bloemetje. Dit kan tot 3 november bij Addie de Bree: 
Graag per mail of telefoon:  adebree@zeelandnet.nl of 0115-441830 

• De mantelzorger doet iets voor een lid van de Protestantse gemeente te 
Hoek, maar de mantelzorger zélf hoeft niet kerkelijk betrokken te zijn. 

• Het hoeven geen ‘grote’ dingen te zijn waarvoor een bloemetje op zijn 
plaats is. Het gaat er om dat de mantelzorger hulp biedt als dingen niet 
meer zelf lukken en dat de persoon die de hulp krijgt, op de mantelzorger 
kan vertrouwen.  

• Het gemeentelid die iemand heeft opgegeven brengt zelf het boeketje 
naar de desbetreffende mantelzorger. Als dit niet kan, mag dat 
doorgegeven worden bij het opgeven van de mantelzorger. 

 

 

 

 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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inspirerend gemeente-uitje: 

 
DELTA INSPIRATIEDAG 
 

wanneer: zaterdag 27 november 2021 
 
tijdstip:  inloop:    9.30 uur 
  opening:  10.00 uur 
  afsluiting:  15.00 uur 
  napraten:  15.30 uur 
 
waar: Middelharnis 
 
mogelijkheid tot busvervoer vanuit Terneuzen 

 
 

onderwerp: 

toekomstgericht kerk-zijn 

In herkenbare en vernieuwende werkvormen worden thema’s behandeld 

o.a.  

Samen lichter kerk-zijn - over zin en onzin van samenwerking 

Jonge generaties voorop 

Kerkinactie – Delta voor Indonesië 

Kerkbeheer 

…. 

 
doel van deze dag: 

elkaar inspireren, informeren, bemoedigen, 

ontmoeten en genieten van kerk en elkaar 

 

 

 

 

voor meer info: https://www.gelovenindedelta.nl/delta-inspiratiedag-krijgt-vorm/ 

 
 

https://www.gelovenindedelta.nl/delta-inspiratiedag-krijgt-vorm/
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Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 
 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

